
 
Speciaal voor de jongere kinderen van 1 tot 10 jaar is er op 14 oktober om 16.00 uur in de 
martinikerk Bolsward een Kliederkerk. Een kerkdienst waarin het jonge kind het 
bijbelverhaal hoort maar ook beleeft. 
Een Kliederkerk duurt ongeveer drie kwartier. De kinderen mogen op de grond zitten (op de 
kussens) of op schoot of even wandelen. We zingen samen met het Martinikinderkoor. We 
kijken en luisteren naar een bijbelverhaal en doen daar ook iets mee. 
Speciaal voor kinderen vanaf 1 jaar tot ongeveer 10 jaar en hun ( groot-)ouders. Van harte 
welkom.  
  
Op 14 oktober aanstaande is het thema hetzelfde als de Kinderboekenweek: ”Vriendschap” 
Heb jij een vriend? Of ben jij een leuke vriendin? Wat doe je dan samen? Of wil je graag 
vrienden? We gaan luisteren naar het verhaal, maar we gaan ook oefenen met vriend zijn in 
een spel. En we gaan lekker kliederen om te laten zien dat we vrienden zijn van Jezus. 
De kliederkerk is op 14 oktober 2018 om 16.00 uur in de Martinikerk, Bolsward. Je mag 
gewoon komen en meedoen. 
Voor meer info: Ds. Marieke Ariesen-Holwerda,  572470, h.ariesen1@hetnet.nl
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